BOYKOT, 


GERÇEK BİR 
DEMOKRASİ 
MÜCADELESİDİR! 


Devrimcilerin önderliği altında bütün yurt sathında yürütülmekte olan kami senato ve milletvekili ara seçimlerinin boykotu kampanyası, emekçi halkın güçlü ve hakk hir protesto hareketi olarak gelişmektedir, Sıkıyönetimin ülke çapında uygulanan, faşist baskı ve yasakları altında, "paşalorın izniyle" yapılacak olan bu "'demokratik(!) seçim" aldatmacasına karşı halkın gösterdiği büyük ilgisizlik, Devrimcilerin bu tepkiyi devrimci bir protesto hareketine dönüştürme doğrultusundaki çalışmaları ve halkın ülkemizin birçok bölgesinde devrimcilerin çağrılarını benimsemesi karşısında egemen güçlerin rahatsız oldukları ve boykot kampanyasını çarpıtıp-saptrma ve emekçi halkın bu güçlü protesto hareketini bastırma amacıyla çeşitli yönlerden saldırılar düzenledikleri görülmüştür. Bu amaçla MGK'na bir bildiri yayınlattırılmış, burjuva basın çeşitli çarpıtma oyunlarına girişmiş, Ecevit, boykotu "faşist güçlerin işine yarayacak ve onlar tarafından yönlendirilen(!)" 
bir şey olarak gösterme gayreti içine düşmüştür. Bu arada çeşitli oportünist grupların da “Boykot'un gerici, sağ güçlerin işine yaradığı” gibi iddialarla boykot kampanyasının genişleyip güçlenmesini önlemeye çabalayarak her zaman olduğu gibi burjuvazinin çabalarına —soldan'— destek olacak bir siyaseti ısrarla sürdürdükleri de dikkati çekmektedir. 


BOYKOT ÇAĞRISI GENİŞ 
KİTLELER TARAFINDAN 
BENİMSENİYOR 


Boykot kampanyası, '"namluların gölgesindeki bol yasaklı demokratik seçim” aldatmacasına karşı, oligarşinin her türlü faşist baskı ve zulmüne karşı emekçi halkın güçlü ve haklı bir protesto hareketi olarak gelişmektedir. Ülkenin bir çok bölgesinde Devrimciler halk yığınları içinde boykot siyasetini anlatmakta, kitlelerin mevcut düzene olan tepkileri devrimci bir doğrultuya yönlendirilmektedir. Devrimcilerin çabalarıyla köylerde ve şehirlerin yoksul mahallelerinde toplantılar düzenlenmekte, bu toplantılarda önümüzdeki seçimler karşısında nasıl davranılması gerektiği tartışılmaktadır. Bu toplantıların pek çoğun- da işçiler ve köylüler tarafından seçimlerin boykotu siyasetimiz benimsenmektedir. Bir çok yerde seçimlerin boykot edil. 
mesi için ortak karar alınmaktadır. Daha bu günden bu şekilde toptan oy kullanmayacak köylerin sayısı epeyce fazlalaşmiştir. 


Boykot kampanyası halk kitlelerine hal- 


kın tek kurtuluş yolunun kendi iktidarlarının kurulmasından geçeceği gerçeğini kavratmak için çok uygun bir ortam yaratmaktadır. Yıllardır şu veya bu partiye oy vermeye şartlandırılmış, AP-CHP rekabeti içine hapsedilmiş kitleler, kendilerin- den kendi kaderleri hakkında söz söyleme ve kendi geleceklerini tayin etme hakkını ellerine almalarını isteyen devrimcileri dikkatle dinlemekte ve söylenenleri daha bir kolaylıkla kavrayıp benimseyebilmektedir. Her türlü burjuva sahtekarlıklarının ortalıkta kol gezdiği bir ortam içinde boykot devrimcileri geniş halk kitleleriyle birleştirmekte, devrimci fikirler halk kitleleri arasında daha bir hızla yayılmaktadr. 


BURJUVA BASININ BOYKOTU 
SAPTIRMA ÇABALARI VE 
ECEVİT'İN SALDIRILARI 


Bütün bunlara karşılık egemen güçlerin boykot kampanyasının gelişmesini önlemeye, bu amaçla boykot hareketini çarpıtıp saptırmaya çalıştıkları görülmektedir. Sürdürülerı tüm faşist baskı ve yasaklara karşi, oynanmaya çalışılan demokratik seçim oyunlarının emekçi halk kitleleri tarafından reddedilmeye başlaması ve seçimlere katılma oranının Türkiye tarihinde görülmemiş bir düşme gösterme ihtimali egemen güçleri büyük ölçüde rahatsız etmiştir, Bu nedenle devrimcilerin önderliğinde geliştirilen Boykot Kampanyasının güçlenmesini önlemek için çok yönlü saldırılar düzenlenmeye başlamıştır. 


Konu ile ilgili MGK'na yayınlatılan bildiryden sonra "malum" basında uydurma haberler yeralmaya başlamıştır. 


HÜRRİYET'İN İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNDEN (MİT'DEN) 
"AKTARMA" MÜTHİŞ 


HABERLERİ 

“Piyasa''yı, herzaman olduğu gibi, MİT' den alınan istihbaratlara dayandırılan 
“müthiş” haberleri ile Hürriyet açtı. 17 
Eylül sayılı Hürriyet'te “THKP-C, EB fraksiyonu, THKO'nun HK fraksiyonu, TKP-ML'ye bağlı MLSPB fraksiyonuf!) 
DEV-GENÇ'len kopan(!) Devrimci Yol fraksiyonu liderlerinin İzmir'de yaptıkları bir toplantıda seçim sonuna kadar birlikte çalışma; motorsikletli gruplarla seçimlerde karışıklık çıkartmak için işadamlarını ve politikacıları kaçırma kararlarını aldıkları; örgüt liderlerinin ikinci toplantıyı da Konya'da yaptıkların!) bildiren bir "haber" manşetten verildi. Türkiye'deki sol grupların isimlerini bile bilmeyen biri tarafından uydurulmuş bu hayali "'haber''ler üzerinde durmak bile gereksiz bel- ki. Ama Hürriyet, kendi okuyucusunun bu gibi konulardaki cahilliğinden emin olduğu için “ayrıniı"daki hatalara hiç önem vermeden dilediği gibi "haber" uydurabilmektedir. Nasıl olsa, herhangi bir batılı ülkede büyük bir skandal olabilecek bu gibi “haberler hem de devletin resmi istihbarat örgütüne dayanılarak yayınlandığında, bu gazetenin "ülkenin en mutebe gazetesi""(!) olmasına hiç bir halel gel- 


meme xtedir ve yayınlanan haber sıradan 


okuy.cu üzerinde, faşist güçlerin İstediği etkiler n yaratılmasına yetmektedir. 


Aynı gazede, daha sonra bu konuda belirli bir maksada yönelik benzeri uydurma “haberlerini sürdürdü. Bunlardan birinde de şöyle yazılıyordu: 
"ANKARA: Ankarı Hürriyet Bürosu'nun verdiği habere göre, aşırı sol fraksiyonlar, 14 Ekim'de yapılacak seçimlerde halkın sandık başına gitmesini engellemek için 'Eylem Birliği’ oluşturdular. Bu fraksiyon mensubu teröristlerin sağladıkları motosikletlerle kitle katliamına girişecekleri, eylemlerini gerçekleştirebilmek için gerekirse kendi fraksiyonlarına mensup kişileri bile gözlerini kırpmadan öldürebilecekleri öğrenildi, İşe önce afişleme ve sloganlarla başlayan teröristlerin bunlardan bir sonuç alınamaması halinde seçim arifesinde kanlı eylemlere gi- 


rişecekleri ihbarları üzerine teröristlerin 'Halkı pasifize etmek, sandık başına giden yurttaş sayısını azaltmak” amacıyla eylemlerini sürdürecekleri bildirildi” 


Bütün bu yayınlar, MİT'in ve resmi faşist güçlerin BOYKOT KAMPANYASI'nı saptırma ve halk kitlelerini pasifize etme yönünde ne gibi tertipler düşündüğü konusunda bir fikir verebilmektedir. Belirli (ya da malum) çevreler tarafından hazırlattırı» 


lan kamuoyunu şaşırtma ve yönlendirme haberleri çeşitli gazetelerde yeralmaktadır ve doğrusu birçok "aydın" çevrede etkili de olabilmektedir. Günaydın'da Teoman Erel bir yazısında şöyle yazıyor: 


"Bu kez bazı sol gruplar ciddi ve kararlı bir boykot eylemine hazırlanıyorlar., Bu grupların ortak özelliği kitle ile ilişki kurmamış olmalarıdır. 


... Ancak endişemiz, boykot çağrılarının tehdit ve eyleme dönüşmesidir, zor kullanılmasıdır. Sandığa gitmek isteyenlere kaba güç ile engel olunmasıdır. Bu yönde işaretler vardır. Başbakan Ecevit'in son Artvin gezisinde bu çeşit denemelerin yapıldığı bildirilmektedir. Geziye katilan meslektaşların anlattıklarına göre, Ecevit'in konuşacağı toplantı- ya halkın katılmaması için boykotcu gruplar tarafından çeşitli engi- ler yaratılmak istenilmiştir. Arivin'e yakın bazı yerleşme merkezlerinde, 'Artvin yanıyor, kan dökülmekte' şeklinde aslı olmayan haberler pompalanmış ve panik yaratılmak istenmiştir. 


Bütün bunlara rağmen toplantının engellenemediği anlaşılmıştır. Ancak daha önce aday yoklamalarında çok miktarda delegenin bu çeşit tehditler nedeniyle oy kullanmadıkları da anlatılmaktadır.” 


Kabul etmek gerekir ki gerici-faşist güçier, yürüttükleri yalan ve şaşırtıcı haber yayarak kamuoyunu şartlandırıp - kandırma çabalarında oldukça başanlı olabilmwektedirler. Görüldüğü gibi Erel'in aktardığı haberlerin hepsi yalan ve uydurulmuş haberlerdir. Ne ön seçimlerde ne de Ecevit'in toplantısında yazarın aktardığı olayların hiçbiri olmamıştır ve yazar en azından Artvin halkı önünde açıkça yalancı durumuna düşmüştür. 


Aslında bu şekilde kandırılmış kişilerin hepsini bilinçli bir çaba içinde görerek onları suçlamak doğru değildir. Bizim yapmamız gereken, herhalde, gerici güçlerin şaşırtma çabaları karşısında, her türlü yalan ve sahtekarlığa karşı kararlı bir mücadele yürüterek bunları açığa çıkarmak, halk saflarına kazanılması mümkün herkesi karşı devrim güçleri tarafından koşullandırılıp kullanılmaktan kurtarmaya Çalışmaktır. | 


Egemen güçler, ellerindeki sınırsız, şart-İandırma ve şaşırtma olanaklarmı kullanarak halk saflarında bulunması gereken demokrat unsurları, istediği biçimde kullanabilmektedir. Demokrat nitelikli (veya öyle olabilecek) kişiler bu yönlendirmenin bir sonucu olarak, bütünüyle faşist-gerici güçlerin paralelinde kalem oynatmaya başlamaktadırlar. Örneğin bu tür aydınlar son zamanlarda bütün güçleriyle Kars'ta, Artvin'de, vs., halk üzerinde bir sol baskı bulunduğu görüşünü yaymaya çalışmak- 


+ 

tadırlar. Detrimciler aleyhinde atıp tutuyorlar, Onlar, tam da bu gibi yerlerde etkin olamayan faşistlerin isteklerine uygun olarak, dikkatleri bu bölgelere çekmeye, buraların yoksul halkı üzerine resmi faşist saldırılar yöneltmeye hizmet edecek şekilde davranmaktadırlar. Erzurum'da-Erzincan'da, vb. faşist baskı ve işgalleri gözardı ederken, Kars'ta "sol terör" uydurmacalarıyla yoksul halkımıza ihanet etmektedir- ler. 


Bu sözde demokrat aydınlar kendilerine gelmeli; faşistlere, halk düşmanlarma hizmet etmekten, onların dümen suyunda gitmekten vazgeçmelidirler. 


Burada, özellikle bir kere daha vurgulamakta yarar vardır ki, Devrimciler Boykot Kampanyasının saptırılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerdir. Bugün, seçimlerin boykotu bir siyasi protesto eylemi olarak gündeme getirilmektedir. Bütün gücünü ve haklılığını da buradan almaktadır. Boykot, bugünkü koşullarda "seçimlerin engellenmesi"'. "isteyenlerin oy kullanması- na engel olunması"' şeklinde anlaşılamaz. 
Biz halkın bizim görüşlerimizi. devrimci fikirleri kavrayıp benimsemesini, kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmasmi, bu doğrultuda bugünkü faşist baskı politikalarını, yasaklı - sikiyönetimli seçim oyununu protesto etmesini istiyoruz. 
Boykot Kampanyamızın özü budur. Bunun çeşitli yönlerden saptırılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek, Boykot Kampanyasına yönelecek olan her türlü gerici saldırı ve tertip açığa çıkartılarak püs.kürtülecektir. 


"CUMHURİYET" NE DERECE 
DÜRÜST BİR GAZETEDİR? 


Öte yandan, basın alemi içinde yaratılmış bir boşluktan yararlanarak solcu bir gazete olarak görülen Cumhuriyet, bazen Hürriyet'i hiç aratmıyor. Cumhuriyet'in bu durumunu gördükçe de insan Hürriyet'e kızmaktan vazgeçiyor. 


Cumhuriyet gazetesinde, Boykotla ilgili Devrimci Yol'un görüşleri aktarılmaksızın, Boykot'a karşı görüşlerin yayınlandığı görülmektedir. Bazen de “CHP ile MHP arasında fark görmeyen, bugünkü hükümeti HI, MC olarak değerlendiren küçük bir fraksiyon tarafından yürütülen BOYKOT hareketi eleştirildi" gibi yorum-haberler yayınlanmaktadır. Biz gerçekten merak ediyoruz, bırakın solculuğu, devrimciliği, dürüst olma iddiasındaki bir başka gazete var mı acaba, “burjuva dürüstlüğü 'nü bile böylesine fütursuzca bir tarafa bırakabilen... 


HALI Ç TEN 
DEVR. .Au.NCİ ECEVİT'İ 
ÇİLEDEN ÇIKARIYOR 


Boykot Hareketinin ülkenin birçok yörelerinde büyük bir yankı bulması karşısında Ecevit'in büyük bir öfkeye kapılarak çileden çıktığı görüldü. Halkı boş vaadlerle eskisi gibi kandıramayacağını ve halk kitlelerinin Ecevit'in seçim mitinglerine eskisi gibi itibar etmediğini gördükçe Devtimcilere karşı çirkin saldırılara ve çamur atmaya başladı. Özellikle Artvin'deki mitinge dışarıdan getirilenlerin dışında sadece 56 yüz kişinin katılması karşısında küplere binerek tehditler, küfürler savurmaya başladı. 


ARTVİN 


Ecevit Artvin mitinginde Artvin halkından büyük bir şamar yemiştir. Artvin'in herhangi bir ilçesinde, bir Şavşat veya Ardanuç'ta devrimciler tarafından tertipleneçek ve dışardan hiç kimsenin katılmadıği bir mitingde, Ecevit'in son mitinginde toplanan kitlenin birkaç misi bir katılım sağlanması mümkündür. Artvin'de Devrimecilerin gerçekleştirdiği tüm mitingler, örneğin bir 30 Mart mitingi, Ecevit'in mitinginin en az 4 katı büyük bir kitle katılımıyla yapılmıştır. 


Ama, hırsından küplere binen Ecevit, yaptığı konuşmalarda ve basına verdiği demeçlerde "Yıldızlarına yumruk sıktıran bir küçük militan grup"'(!) aleyhinde atıp tutmaya, tehditler savurmaya, hatta daha da ileri giderek "bu grubun yöneticilerinin sağın ajan provokatörü olduğundan şüphe ettiği"' gibi kendisini gülünç duruma düşüren iddialarda bulunmaya başladı. 


Şu "militan küçük grup”(!) "çok küçük bir azınlık"(!) meselesine gelince; eğer Devrimcileri, gerçekten, sık sik geveleyip durdukları gibi "halktan köpuk küçük bir grup" olarak görüyorlarsa, o halde bu kadar telaşlanıp krizler geçirmenin ne alemi var? Bu kadar "küçük" bir azınlık için, bu kadar gürültü koparmaya değer mi?! 


Ecevit Devrimci Artvin halkından ilk tọkatı ön seçimlerde yemişti, Anlaşılan mitingte yediği ikinci tokat da yetmedi. 
Esas seçimlerde yiyeceği büyük şamardan sonra bütün Artvin halkını "küçük bir azınlık grup(!) diye niteleyecek kadar şaşıracak olursa hiç şaşmamak lazımdır. 


BOYKOT GERÇEK BİR 
DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR 


Ecevit Boykot hareketinin etkinliğini k.*- rabilmek için çeşitli demagoji ve saptırmalarda da bulunmaktadır. Artvin mitinginden sonra basına verdiği demeçte, Boykot'u kastederek "Demokrasi çare değilse, yani halkın seçim yoluyla kendi kendisini yönetmesi çare değilse çare olan nedi"? Baskı - şiddet, zorbalık midır?” gibi demagojik alâdatmacalara başvarmuş ve Devrimcileri halkın kendi kendisini idare etmesine karşı çıkar bir durumda göstermeye kalkmıştır. Bu yalana kimi inandırabileceğini sanıyor acaba? 
Devrimcilerin değil halkın kendi kendisini idare etmesinin çare olmadığını söylemek, tersine TEK YOLUN HALKIN KENDİ İKTİDARININ KURULMASI olduğu görüşünde olduklarını bilmeyen var mi? Şu var ki Ecevit bugünkü seçim aldatmacasını "Demokrasi" diye, "halkın kendi kendisini idare etmesi” diye yutturmaya kalkmaktadır. 


Bugün artık herkes biliyor ki bu seçimler bir sidalmacadan başka birşey değildir. 
Seçimlerin sonuçları ne olursa olsun ülke emperyalist güçler, IMF, bir avuç patron ve paşalar tarafından yönetilmektedir, 


Demokrasi, burjuva > S Tar dığında, halkın kendisini ru. . edenleri seçmesi, kendisinin yönetilme şeklini (biçimsel olarak da olsa) serbestçe tayin hakkına sahip olması demektir. 


Bugün ülkeyi halkın seçtikleri mi yönetiyor? Milli Güvenlik Kurulunu halk mı seçiyor? Ülkede sürüp giden faşist saldırılara rağmen ikide bir ortaya çıkıp halka göz dağı veren, yeni baskı ve katliamlara çağrilar çıkaran komutanları halk mu seçiyor? Valileri, kaymakamları, köylülere, özellikle Doğu'daki Kürt köylülerine kan kusturan astığı astık, kestiği kestik jandarma komutanlarını halk mı seçiyor? Ordu neden sürekli olarak yönetimin bir asli unsurudur? Neden hep halkin istememesi- ne rağmen bir sıkıyönetim belası hep halkın başının ucunda sallandırılıp durulur? 
Neden hep Cumhurbaşkanları Ordu kö- 


kenli olmak zorunda? Bu soruların bir te- 


kine doğru bir cevap verebiliyor musunuz? 


Evet, halkın kendi kendisini idare etmesini birazcık da olsa istiyorsanız en azından (madem ki ülkeyi onlar idare edecek!) şu ordu komutanlarının, MGK'nın, sıkıyönetim paşalarının, jandarma komutanlarının, valilerin, kaymakamların, hakimlerin halk tarafından seçilmesini savunmanız gerekir, 


Ama hayır! "Demokrasi dedikse o kadar uzun boylu değil!" diyeceklerdir. 'Oturun oturduğunuz yerde. Önünüze çeşit çeşit (hem de üniversite mezunu) senatör adayları çıkarıyoruz. Seçin, seçebildiğinizi. Onlar sizin yerinize seçkinler" meclisine gidecek, sizin yerinize yiyip içip göbeğini şişirecek. Bundan ala demokrasi mi olurmuş." 


Bu bayların "'Demokrasi"'si hem de çok serbest(!) bir demokrasi! Yani hürriyetçi(!) demokrasi. Ama bu öyle bir "ser. 
bestlik"ki, işçilere, köylülere, memurlara siyasetle uğraşmak fena halde yasak! İşçilerin patronlara direnmesi yasak! (Ama TÜSİAD'a para BABALARI'na herşey serbest). Devrimci Yol'u basmak, dağıtmak, satmak, ilanını basmak, okumak, adını anmak yasak! (Ama her türlü gerici- faşist yayın, her türlü burjuva sahtekarlığı serbest!). Devrimci Yol hergün hem de devlet radyo-tejevizyonundan, hiçbir mesnede dayanmaksızın yasa dışı ilan edilebilir, ODTÜ öğrencileri sıkıyönetim bildiri. 
le'ġ ile vatan haini olarak ilan edilehilir. 


í Am kimsenin suçlama ve külürlere cè- 


vap vetrhs ve kendini savunma hakkı olamaz!). 


Bu bayların demokrasisi işte böyle çok “serbest”, çok "özgürlükçü" bir demokrasidir! 


Ama hayır! O kadar da uzun boylu değil beyler! Bu sizin ""demokrasi"nizse eğer, biz de kendi demokrasimizi savunuyoruz. 
Halkın kendi demokrasisini savunuyoruz. 
Halkın kendi kendisini yönetmesi esasına dayanan, bütün yetkilerin yukardan atanmış valiler, kaymakamlar, jandarma ko mutanları, faşist polis müdürleri elinde degil, işçi ve köylü komitelerinin, Halk Komitelerinin elinde toplanacağı, bütün yetkilerin halk komitelerine devredileceği, bütün ülke çapındaki meselelerin de doğrudan doğruya halk tarafından seçilecek bir halk meclisi tarafından çözümleneceği, büyük parababalarının değil, emekçi halkın sözünün geçeceği, halkın kendi demeokrasisini savunuyoruz. 


Ve bunun için de, sizin bu göstermelik şeçim oyunlarınızı reddetmek, bu seçim aldatmacasını, demokrasicilik oyunlarını reddetmek, demokrasiye karşı çıkmak değildir; halkın kendi kendisini idare etmesine karşı çıkmak değildir. Tersine, bu sahte demokrasicilik oyununu, seçim aldatmacasını reddetmek gerçek bir demokrasi ücadelesidir. 


OPORTÜNİSTLER BU SÖZDE "DEMOKRATİK SEÇİM” 
ALDATMACASINDA GÖNÜLLÜ 
FİGÜRANLIK YAPIYOR 


Her zaman olduğu gibi, oportünizm gene burjuvazinin hizmetindedir. Bu demokratik seçim" oyununda figüranlık yapmak için birbirleriyle yarış ediyorlar. Kitlelerin kandırılmasında yalancı şahitlik rolünü 


ilerici kesimler oy vermeyince, 


üstleniyorlar. Öyle ya, baksanıza, bu seçimlere işçi sınıfının temsilcileri(!) de katılrmıyor mu? Bundan âlâ demokrasi mi olurmuş! Bunlara bu "sahte demokratik seçim aldatmacasının gülleri" demek lazm. p 


Herşey bir tarafa. Bu senato seçimlerinde bir tek işçi ve köylü aday olamamaktadır. 
Aday olabilmek için üniversite mezunu olmak koşulu aranmaktadır ki, bugünkü koşullarda üniversite mezunu bir tek işçi ve köylü aday bulmak mümkün değildir. 
Senato tam bir "seçkinler" meclisi olarak oluşturulmuştur. Ama bizim işçi sınıfı temsileisi(!) "'sosyalist"lerimizi, bu bile hiç ilgilendirmemektedir. Bulabildikleri üniversite mezunu adayları ortaya çıkarıp, "işçiler, köylüler, sizin adayınız oldum, bana oy verin" diye nutuklar attırmaktadırlar. Varsın işçiler ve köylüler aday olamasın, Onlara vekaleten bu seçkin baylarımız var ya. (Bunlar içinde birçok yerde üniversite mezunu aday bulamadıkları için oralarda seçimlere katılamadıklarını işçi sınıfına alternatif(!) gösteremedikleri. 
ni söyleyenler de var). 


Oportünistler, Boykot Hareketini bastırıp, gelişmesini önleyebilmek için burjuvazinin yanıbaşında epey çaba sarfetmektedirler. Onlar da hemen hemen hepsi ayni gerekçelerle, Boykot Kampanyasına saldırıyorlar. Boykot'un gerici-faşisi güçlerin işine yarayacağını iddia ediyorlar. Boykot Kampanyasına katılmayarak seçimlere giren oportünist grupların, ileri sürdükleri iddia ve suçlamalar bütünüyle kendi oportünisi - revizyonist görüşlerinin bir kanıtı olmaktan başka hiçbir anlam taşımamaktadır. 


Boykotun, faşistlerin, gerici güçlerin İşi- ne yapayacağını iddia edenler, devrimci- 
"sandik "'- tan çıkan oyların çoğunun sağcılara alf ölacağı noktasından hareket etmektedir- ler. 


Oysa bu seçimlerde sandıktan çıkacak oyların hiç bir anlamı yoktur. Herkes biliyorki bu seçimlerde şu veya bu sol partiye çıkacak oyların sayısı, Türkiye'deki Devrimci Hareketin gerçek gücünü hiç bir şekilde yansıtmayacaktır. Devrimci Hareketin gerçek potansiyelinin kitleleri etkilemekten kopuk bir-iki revizyonist partinin alacağı cılız oylarla ölçülemeyeceğini herkes bilmektedir. Halkın geniş bir kesiminin (bunun önemli kısmı solculardır) seçmen yazımına bile katılmadığı, geniş kesimlerin boykota katılarak veya başka nedenlerle oy kullanmayacağı bir seçimlerde sandıktan çıkan oylar hiçbir şeyin kriteri olmayacağı için, boykotun sağın işine yaradığı hikayesi saçmalıktan öte bir anlam taşımaz. 


Zaten bunların seçime katılmaktaki ama çları da esas olarak birbirlerinden 3-5 fazla oy alabilmek ve bu suretle "en haki- ki işçi sınıfı partisinin ve temsilcilerinin kendileri olduğu"'nu kanıtlayabilmektir. 


Devrimcilerin Boykot Kampanyası oportünistrevizyonist görüşlerin emekçi halk kitleleri içinde bir kere daha teşhir ve tecrit olmasını sağlayacak, Devrimci Hareket kendisiyle burjuvazinin kuyruğundaki bütün revizyonist - oportünist gruplar arasın- daki kesin ayrım çizgilerini bir kere daha ortaya koyacaktır. 


BOYKOT VE ARA REJİM 


Son zamanlarda kamuoyunda seçimlerden sonra bir ara rejim oluşturulması konusu üzerinde durulmaktadır. Sükan'ın istifasından sonra bu konu üzerinde daha sık durulur oldu, Korutürk ve Genel Kurmay Başkanı K. Evren'in TRT'den yayınlanan malum konuşmalarının seçimlerden sonra böyle bir "ara rejim"'in gündeme ge- 


tirilmesine yönelik olduğu şeklinde görüş- ler de yaygındır. 


, Zaman zaman bu konu üzerinde dururken, Boykot Kampanyasının bu ara rejim heveslilerinin , işine yaradığını da ileri sürmektedir. Gerçekten, Boykotla, seçimler sonrasında gündeme gelebilecek olan böyle bir gelişme arasında ne tür bir ilişki kurulabilir? 

# 

Öncelikle seçimler sonrasındaki muhtemel gelişmeler üzerinde durulmalıdır. 
Devrimci Yol'un bundan önceki sayıların- da yer alan değerlendirmelerde, Ecevit Hükümetinin - kendi izlediği siyasetin zorunlu bir sonucu olarak düşme noktasına gelip dayandığı, ancak hükümetin düşmesinin çeşitli nedenlerle seçimler sonrasına 
kadar uzayabdileceği ifade ediliyordu, 3 
Eylül '79 tarihli geçen sayıda ise gene bu konu ile ilgili olarak şöyle deniyordu, 


“Seçimler sonrasında bir hükümet değişikliği muhtemel görülmektedir. Mevcut Hükümetin (ayakta kalmak için yeni destekler oluşturamaması halinde) düşmesiyle oluşacak yeni bir iktidar (hükümet) boşluğunda mevcut baskı rejiminin daha da yerleşmesi, burjuvazinin ve faşist güçlerin saldırılarının daha da şiddetlenmesi sözkonusu olacaktır" (DY, s. 30, sayfa 3). 
Ecevit bu durumu, Boykot Hareketini bastırma ve sol oyları gene kendi arkasina alma amacıyla değerlendirmeye çalışmaktadır. 


Oysa, açıkça ortadadır ki, Hükümetin düşmesi ile seçimlerin hiçbir ilgisi yoktur. 
Hükümet kendi izlediği siyasetin zorunlu bir sonucu olarak düşme noktasına gelmiştir, İktidarda kalmayı büyük tekellerin ve egemen güçlerin, emperyalistlerin İsteklerini “yerine “getirmeye biğlayan bir hükümet, nihayet sözkonusu güçlere hizmet etme özelliklerini yitirdiğinde, bu talepleri yerine getirecek daha "etkin" yeni hükümet modellerinin gündeme getirilmesi doğaldır. 


Seçimler sonrasında yeni bir devalüasyon ve yeni zamlar sözkonusudur. Üstelik yeni bir toplu sözleşme dönemine girilmektedir. Egemen sınıfların şimdi, bütün bu gelişmeler karşısında, başta işçileri olmak üzere tiim emekçi halkı zapt-u rapt altına alacak daha baskıcı yönetimlere ihtiyacı vardır. Bu bir "ara rejim" hükümeti olabileceği gibi, bir askeri darbe de olabilir, veya düşürülmüş bir hükümetle —yerine yenisi kurulamadan— beraber, inisiyatifin iyice sıkıyönetim komutanlarına geçtiği bir dönem de olabilir, Başkaca "çözüm ”- ler de getirilebilir. 


Elbetteki bu gelişmelerle seçim sonuçlarının doğrudan bir ilgisinin bulunmadığını söylerken, bu gibi gelişmelerin önüne geçilemeyeceğini, bu gelişmeleri önlemek için hiçbirşey yapılamayacağını söylemiyoruz, Tam tersine bugünkü sıkıyönetim baskısı altindaki seçimleri reddederken ve bu yolla bugünkü faşist baskılara karşı halkın direnişini genişletip güçlendirmeye çalışırken, bunu, aynı zamanda seçimler sonrasındaki yoğunlaştırılacak faşist baskılara karşı güçlü bir direniş mücadelesini yürütmenin zorunlu bir ön hazırlığı olarak da kavrıyoruz. 


Bugün, faşist baskılara karşı halkın direnişini güçlendirmek, önümüzdeki dönemde yeni faşist baskı ve terüplere girişecek olanlara karşı en etkili mücadele yoludur. 
Halkın bugünkü faşist baskılara karşı yükselecek tepkisi, yeni faşist komplolara heveslenenlerin yüreğine korku salacak, emekçi halklarımızın ise mücadele ve direniş” azmine güç katacaktır. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Rüzgar ekeceklerse fırtına biçeceklerini de bilmelidirler... 


